LIEVE HERINNERINGEN

Lieve Mensen,

Heel fijn dat jullie hier met ons afscheid komen nemen van mijn bijzondere, en fantastische
vader. Ik weet zeker dat hij, voor mij en voor jullie allemaal een onvergetelijk iemand is en in
onze gedachten nog lang zal voortleven. Dat hij er zo plots niet meer is, is moeilijk te bevatten
en de reactie is vooral ongeloof. Wat mij troost, is het idee dat hij gegaan is zoals hij dat zelf
graag wilde: niet dement of fysiek afgetakeld.

Wat kan ik zeggen over Herman? Overal waar hij kwam tijdens onze vele reizen samen, en zijn
bezoeken aan mij in Italié, wist hij de mensen te charmeren door zijn oprechte aandacht, zijn
humor en vooral vrolijkheid en energie. Zonder zich te laten hinderen dat hij de taal niet goed
sprak of de persoon niet kende, ging hij met mensen in gesprek. Was je eenmaal zijn vriend,
dan kwam hij je graag weer bezoeken en was je altijd welkom in zijn huis.

Hij was eigenzinnig en liet zich niet zomaar van zijn standpunten afbrengen. Maar als je met
een goed argument kwam, was hij bereid zijn standpunt te herzien. Alhoewel... soms moest je
hem er kéér op kéér weer aan herinneren dat je het al eerder met elkaar over iets eens was
geworden. Dan had hij vaak besloten het toch te doen zoals hij het zelf in eerste instantie
bedacht had.

Ik heb bijvoorbeeld de eerste versie van zijn laatste boek ‘realistisch omgaan met religie’
geredigeerd. Jullie kunnen je voorstellen dat er veel discussies zijn geweest over de inhoud, de
stijl en vormgeving. Ik stelde voor de pagina indeling op professionele manier aan te brengen.
Maar hij wilde het persé handmatig doen, ‘dat kon best!" Het gevolg was dat bij iedere nieuwe
versie van zijn boek, en dat waren d'r veel, hij de bladindeling pagina voor pagina moest
controleren en corrigeren. Zijn realistische manier van omgaan met religie, uitte zich dan ook
in heel veel vloeken.

Ons laatste telefonische gesprek ging deels ook over het boek dat hij weer moest gaan

wijzigen. Daar is het niet meer van gekomen. Zijn laatste woorden met het wegdrukken van
het telefoongesprek waren: "daar gaat ‘ie dan!” Dag lieve Papa!

Voordracht Japke Reimes!




